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Nieuws 

Overlijdens 

Henri Pïedfort  (vader van Willy Piedfort -onze voorzitter) overleden is op 

29 juli 2021 en dat ïgelet op de huidige omstandigheden- op maandag 9 

augustus in intieme kring van hem afscheid werd genomen. 

 

Mondmaskers maken en 1 jaar op de Boerenmarkt 

We begonnen met mondmaskers te maken op Blidscap en deze werden 

ter plaatse of na telefonische aanvraag bij Maria en Rita verkocht aan 

particulieren en verenigingen. 

Toen dit stagneerde, werd beslist naar de Boerenmarkt te gaan, en we 

bekwamen de toelating van deze instantie, en ons jaar op de markt begon. 

Wanneer je over de markt flaneert en al het moois aanschouwt, sta je er 

niet bij stil hoeveel tijd en moeite dit alles heeft gekost om dit tot stand te 

brengen. 

Wij hebben het een gans jaar mee mogen beleven ï het is niet alleen 

verkopen en praatjes slagen. ós Morgens vroeg uit de veren, want het 

plaatsen en opstellen van een kraam kost tijd, en de eerste kopers staan 

voor 8 uur al te trappelen om hun aankopen te doen en eerst te keuren of 

je iets nieuws wordt aangeboden. 

Een frisse groet en goede uitleg over je product is van belang, dat hadden 

we vlug geleerd. 

Onze collectie mondmaskers liep vlot over de toonbank. We maakten 

duizenden stuks in meer dan 100 verschillende stofjes en 8 modellen ï 

voor ieder wat wils, grote en kleine neuzen hebben we bestopt tijdens de 

corona-periode. 

De Argenta bank was onze eerste klant van gepersonaliseerde 

mondmaskers. Dit werd een succes en zo konden we nog verschillende 

zaken, sportclubs en verenigingen  ten diensten zijn. 

Als bijproduct hadden we nog een reeks keuken en barbecue-schorten in 

aanbieding en die liepen ook vlotjes van de hand. Om het de bezoekers 
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gemakkelijk te maken werd onze collectie nog aangevuld met opvouwbare 

draagtassen. 

Wij voelden ons echt aanvaard bij de andere standhouders ï het heeft ons 

de waarde van de markt leren kennen. De korte keten zelf maken en 

verkopen  in de winter met koude handen en voeten, in de zomer lekker in 

de zon :het heeft voor ons geen geheimen meer ! 

Zo hebben we in dit coronajaar van de nood een deugd gemaakt. 

Ik wil alle mensen bedanken die hier aan meegewerkt hebben, het kwam 

onze kas ten goede. 

Een dikker pluim voor Ludo van ôt Pluimke, die ons op de markt een goed 

plaatsje bezorgde en ons 6 maanden gratis op de boerenmarkt toeliet 

omdat we van een vereniging waren. 

Dankjewel, Rita en Maria  

 

Open-deur-dag 

Met zijn allen hebben we in quarantaine gezeten, maar wel creatief bezig 

geweest. 

Daarom zetten we nu de deuren open, wel voorzichtig en coronaproef. 

Samen met enkele mensen van buitenaf worden onze nieuwe werken 

tentoongesteld aan het publiek. 

We nodigen graag vrienden en kennissen uit om er een fijne dag van te 

maken, een goede babbel en creatieve ideeën uit te wisselen, zodat we 

tegen volgend jaar weer wat nieuws kunnen brengen. 

Allemaal hartelijk welkom bij Blidscap  in onze lokalen aan de 

Conterscherp 98 te Zandvliet op zaterdag 25 september van 10 tot 17 

uur.  
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Poldermuseum te Lillo! Hoe het begon 
 
Toen ik op 10 juli 1954 tot pastoor benoemd werd te Wilmarsdonk ï 
Antwerpen 2e district, viel me dadelijk op dat ik in Oud-België was terecht 
gekomen. Een dorp namelijk waar de tijd was blijven stil staan. Een dorp 
met een zeer oude Poldergeschiedenis. Reeds waren de twee derden in 
oppervlakte door havenuitbreidingen opgegeten. Het stadsbestuur van 
Antwerpen, dat tientallen jaren tevoren Wilmarsdonk en Oorderen had 
opgekocht en onteigend ï met het motief havenuitbreiding ï liet deze 
dorpen een zeer langzame dood sterven.  Zo langzaam dat een paar 
generaties in de kernen der dorpen mochten blijven wonen als huurders 
tegen zeer lage prijs, en deze stilaan begonnen te geloven dat deze 
toestand nog zeer lang zou voortduren. Daarom werden de kleine huisjes 
telkenjare opnieuw geverfd en hoopte iedereen op uitstel van de definitieve 
executie. Nieuwbouw had geen zin, vermits de bouwvergunning sprak van 
afbraak op eigen kosten als ñde dagò daar was. Vondel zou zeggen: ñHet 
dorp stond gelijk een lijk, gebalsemd boven dôaardeò. 

Intussen bleef de kleine bevolkingsgroep zeer actief en het parochieleven 
te Wilmarsdonk bloeide als nergens. Jeugdbeweging, sociale bonden, 
broederschappen, fanfare, allen stapten fier achter vaandel en wimpel. Met 
ontroering denk ik nog terug aan het zo intens liturgisch leven in het fijne 
mooie kerkje; twaalf volwassen misdienaars; Paaswake zo plechtig als in 
de kathedraal; Kerstmis met de levende herders ï vraag het maar aan de 
oud-Wilmarsdonkenaren -; een Kerstspel met 60 uitvoerders, allen van de 
parochie. Zulk een intens parochieleven vroeg naar een parochiezaal. Bij 
onze benoeming vonden wij een versleten lokaal. Met de hulp van 
weldoeners kwam er een paar jaren een vergaderzaal, die later de 
bakermat van het Poldermuseum zou worden. Want zonder bijbedoelingen 
of verdere plannen, werd van het eerste ogenblik af dit zaaltje met oude 
poldervoorwerpen versierd. Maar naarmate de voorwerpen in aantal 
groeiden, kwam ook het idee ñverzamelenò. Plots werden wij ons bewust 
ñMorgen is de polder weggevaagd, laat ons redden wat nog te redden is 
en vergaren al wat aan de oude tijd doet terugdenkenò. 

Met een verbetenheid, met een ware geestdrift heb ik toen alle zolders en 
huizen afgekamd en honderden voorwerpen naar het zaaltje gesleurd. Wat 
eens een hobby was werd een passie. Zeer dikwijls kwamen wij te laat. 
Hoe dikwijls moest ik horen: ñOch meneer, al deze dingen zijn reeds lang 
bij de grote schoonmaak weggesmeten of met de ijzeropkoper 
weggegaanò. Onze verzamelactie kende toch enig succes en weldra was 
het parochiezaaltje van onder tot boven volgestapeld. Toen kwam de 
vraag: Wie zou na mijn vertrek deze schatten met liefde bewaren? De 
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beste formule bleek toen een Heemkundige Kring te stichten, met 
afgevaardigden uit de dorpen der lage polders. Zij zouden voortaan het 
patrimonium bewaren en verder uitbreiden. Ik hecht eraan enkele namen 
te vermelden die in deze eerste periode onze rechterarm waren. De nooit 
genoeg geprezen Meester Ceulemans, de eerste secretaris onzer 
vereniging. De heren Eugeen Daniëls en Jos Meys, Tom Leys en Rik De 
Bruyn: ñDe mannen van het zaaltjeò. 

Na vele jaren verheug ik me in de bloei en verdere uitbreiding van het 
Poldermuseum. Als ooit de polder zal verdwenen zijn hopen wij dat het 
nageslacht in dit museum enkele sporen vindt van de voorvaderen. 
Vrienden die dit leest, denk er aan, de evolutie gaat zeer snel. U allen hebt 
een opdracht: leer bewaren en vergaren, zo zullen uw kinderen een beeld 
krijgen van de vroegere generaties, hoe zij leefden en werkten, hoe zij 
streden tegen de natuurelementen en tegen tegenspoed, hoe zij feest 
vierden, hoe zij woonden, hoe hun huisgerei en hun werktuigen waren, 
hoe hun klederdracht en hun vervoermiddelen waren, en nog zoveel 
andere zaken. 

Een van de oudste fotoôs van de Koninklijke Heemkundige Kring van de 
Antwerpse Polder. 

Op de foto herkennen we (van links naar rechts) meester Leon 
Ceulemans, Graaf Daniel Le Grelle en Pater Versmissen, de laatste 

pastoor van Wilmarsdonk.  
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Fort Lillo is een voormalig fort en een kleine woonkern ten noorden 
van Antwerpen aan de rechteroever van de Schelde. Het maakte vroeger 
deel uit van de verdwenen gemeente Lillo en is thans volledig omgeven 
door de haven van Antwerpen. Sinds de decentralisatie in 2000 hoort het 
bij het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo van de stad Antwerpen. 

Fort Lillo heeft in het verleden een belangrijke militaire rol gespeeld. Het 
Fort (een schans destijds) werd in 1578 op instigatie van prins Willem van 
Oranje gebouwd door Antwerpenaren teneinde de stad beter te kunnen 
beschermen tegen een te verwachten Spaanse aanval. Antwerpen 
behoorde toen tot de opstandige steden in de Nederlanden. De stad was 
een bolwerk van de Reformatie en had zich ontwikkeld tot een grote 
wereldhaven. In 1584 zag een Spaanse troepenmacht onder leiding 
van Mansfeld en Mondragon geen kans om het fort te veroveren. 

Na de val van Antwerpen op 15 augustus 1585 bleef het fort Lillo, samen 
met het Fort Liefkenshoek op de linkeroever van de Schelde, in handen 
van de opstandelingen in de Noordelijke Nederlanden. In de loop der 
geschiedenis onderging dit bolwerk nog veel veranderingen, zoals in 1609 
op basis van een bestek van David van Orliens. Bij de Vrede van 
Munster in 1648 werd het fort als vesting van de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden erkend. 

Samen met het Fort Liefkenshoek speelde Fort Lillo een belangrijke rol in 
de beheersing van het scheepvaartverkeer van en naar Antwerpen. Er was 
op dit grenspunt een tol- en douanestation gevestigd. Daar werden de 
oude Zeeuwse tol en in de loop van de tijd wisselende in-, uit- en 
doorvoerrechten (convooien en licenten) geheven. Ook aan de Spaanse 
kant van de grens moesten, meestal zelfs hogere, rechten betaald worden. 
Verder was het niet toegestaan met zeeschepen rechtstreeks van of naar 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_(vesting)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Woonkern
https://nl.wikipedia.org/wiki/Antwerpen_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schelde_(rivier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lillo_(Antwerpen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Haven_van_Antwerpen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Berendrecht-Zandvliet-Lillo
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schans_(verdedigingswerk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_van_Oranje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_van_Oranje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Ernst_I_van_Mansfeld
https://nl.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%B3bal_de_Mondrag%C3%B3n
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_Liefkenshoek
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=David_van_Orliens&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrede_van_M%C3%BCnster
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrede_van_M%C3%BCnster
https://nl.wikipedia.org/wiki/Republiek_der_Zeven_Verenigde_Nederlanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Republiek_der_Zeven_Verenigde_Nederlanden
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Antwerpen te varen ('sluiting' van de Schelde). 
De rede van Walcheren werd als voorhaven gebruikt en op het Zeeuwse 
traject van de Schelde moest de lading worden overgeslagen (verbodemd) 
op lichters. Dat diende vooral voor de bevestiging van de Zeeuwse 
soevereiniteit en de veiligheid van het Zeeuwse eilandenrijk. Zeehandel 
vanuit Antwerpen over de Schelde was dus wel mogelijk, mits de 
kooplieden en reders zich aan die regels hielden. Zeeland had zelfs belang 
bij een bloeiende Scheldehandel. De regeringen in Brussel en Madrid 
werkten er niet aan mee, omdat ze de Zeeuwse soevereiniteit over de 
Beneden-Schelde niet wilden erkennen, zo min mogelijk contact met de 
Republiek wensten en meenden historische doorvaartrechten te hebben. 
Daarom werd met tariefmaatregelen de handel met overzee zoveel 
mogelijk via de Vlaamse kusthavens Duinkerke en Oostende geleid. Op de 
verbindingskanalen met de kust was er in Gent en Brugge overigens ook 
een historische verbodemingsplicht. De achteruitgang van de haven van 
Antwerpen en de opkomst Amsterdam in de 16e en 17e eeuw waren geen 
gevolg van de 'sluiting' van de Schelde. Ze hadden diverse andere 
autonome oorzaken.  

Tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog in 1747 werd het fort Lillo door de 
Fransen veroverd en voor een jaar bezet. Bij de vrede van Aken 
(1748) werd het weer aan de Republiek toegewezen. Deze stond het fort 
ten slotte in februari 1786 aan de Oostenrijkse Nederlanden af ingevolge 
het verdrag van Fontainebleau uit 1785. In 1794 ging het weer over naar 
de Fransen, die het ingrijpend verbouwden. Na de Belgische Revolutie van 
1830 bleven de forten Liefkenshoek en Lillo tot 1839 in handen van het 
Koninkrijk der Nederlanden. In 1894 werd Lillo als vestingwerk buiten 
gebruik gesteld en in 1981 is het als beschermd monument aangewezen. 
In de jaren 1903-1906 is het fort verminkt, toen het hoofdbolwerk werd 
gesloopt en een belangrijk deel van de vestinggracht aan de Scheldezijde, 
gelijktijdig met de aanleg van een haventje bij het fort, werd gedempt. In de 
periode 1585-1786 verbleven er doorgaans ca. 200 burgers in het fort. In 
1830 waren er 34 burgerhuizen met 128 inwoners. 

Fort Lillo is het enige overblijvende deel van het dorp Lillo, dat 
oorspronkelijk ook Lillo-Kruisweg en Oud-Lillo omvatte. Het dorp werd in 
1958, samen met Berendrecht en Zandvliet bij de stad Antwerpen 
gevoegd. Het polderlandschap werd grotendeels onteigend voor de 
havenuitbreiding. Op Fort Lillo na is het dorp Lillo helemaal verdwenen. 

Sinds de decentralisatie van 2000 gaan de oude gemeenten Lillo, 
Berendrecht en Zandvliet samen als het district Berendrecht-Zandvliet-
Lillo, of afgekort Bezali. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/%27Sluiting%27_van_de_Schelde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rede_(ankerplaats)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Walcheren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Voorhaven
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lichter
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duinkerke
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oostende
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gent
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brugge
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oostenrijkse_Successieoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrede_van_Aken_(1748)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrede_van_Aken_(1748)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuidelijke_Nederlanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Fontainebleau_(1785)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_Revolutie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lillo_(Antwerpen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lillo_(Antwerpen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Berendrecht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zandvliet_(plaats)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Districten_van_Antwerpen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Berendrecht-Zandvliet-Lillo
https://nl.wikipedia.org/wiki/Berendrecht-Zandvliet-Lillo
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ZELF POETSPRODUKTEN MAKEN 

1. ALLESREINIGER 

Neem een maatbeker en giet er de helft water, de helft azijn in. Voeg er 

enkele druppeltjes citroensap aan toe om de sterke azijngeur te maskeren. 

Meng goed en giet je allesreiniger in een fles of sprayflacon (of een 

plantenspuit werkt ook prima). 

2. RUITENREINIGER 

Giet gelijke delen water en azijn en water in een sprayflacon, dit werkt net 

iets makkelijker. Let er bovendien op dat je je ramen niet op een zonnige 

dag poetst: als ze warm zijn, dan verdampt het schoonmaakmiddel meteen 

en krijg je sneller strepen. 

3. BADKAMERREINIGER 

Je badkamer en toilet zullen nog nooit zo hard geblonken hebben! 

Meng een kopje baksoda met azijn en voeg er een paar 

druppels citroensap aan toe. Meng goed en neem het goedje op een 

doekje (of de wc-borstel). Schrob er goed de badkamer mee, spoel af en 

klaar! Een volledig ecologisch poetsmiddel dat geweldig werkt. 

4. ONTSTOPPER 

Nee, je hoeft niet langer een halve fles chemische ontstopper in je toilet, 

douche of gootsteen te gieten. Maak liever deze milieuvriendelijke variant 

die het minstens even goed doet: giet simpelweg een half kopje 

baksoda en een half kopje azijn in je verstopte afvoer. Dek het af, laat een 

halfuurtje inwerken en spoel na met kokend water. 

5. SCHUURCRÈME 

Wist je dat het geen goed idee is om een aangekoekte pan uit te schuren 

met afwasmiddel? Er snel eens over wrijven is geen probleem, maar als je 

grondig te werk moet gaan, dan verwijder je de beschermlaag van de pan. 

Gebruik daarom een milder middeltje dat het klusje klaart. Maak 

een mengsel van zout en olijfolie en smeer het uit over de pan. Laat 

eventjes zitten en veeg het weg, samen met de viezigheid die van je pan 

komt. 
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Wist je dat... de zon vlammen uitstoot van 20 tot 50 miljoen graden  
 

Een zonnevlam is een explosie op het oppervlak van de zon, die ontstaat 
door het plotseling vrij komen van de energie die wordt vastgehouden in 
de magnetische velden. 
 
De temperatuur van de zon zelf is ongeveer 15 miljoen graden. De 
temperatuur van een zonnevlam kan dus oplopen tot wel 50 miljoen 
graden! 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wist je dat... een worm maar liefst 10 harten heeft ? 

Een mens heeft 1 hart, kwallen en octopussen hebben er 3. Een slijmprik 
heeft 5 harten (slijmprik is een soort paling) en een worm heeft maar liefst 
5 paren van 2 harten. 10 hartjes dus! 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Wist je dat... ratten en paarden niet kunnen overgeven ? 
Ook een aantal andere knaagdieren naast de rat kunnen niet overgeven. 
Ook het paard kan dit niet. Ze moeten dus niks verkeerds naar binnen 
werken. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wist je dat... je niest met een luchtsnelheid van ruim 150 kilometer per uur 
? 

De lucht schiet met 150 km/u door de lucht als je niet je hand voor je mond 
houdt. Ook is het onmogelijk om je ogen open te houden 
tijdens het niezen. 

Wist je dat... de aansteker al werd uitgevonden voor de 
lucifers ? 
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De aansteker werd uitgevonden in 1823 terwijl de eerste lucifer pas in 
1827 werd uitgevonden. De eerste lucifers waren heel erg gevaarlijk. Er 
zat genoeg fosfor in een doosje lucifers om een mens te doden. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wist je dat... je voet even groot is als de binnenkant van je onderarm ? 

Zoals het feitje al zegt, je voet is even groot als de binnenkant van je 
onderarm 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wist je dat... als je je rechteroog sluit nooit over je rechterschouder kunt 
kijken ? 

Ik zou zeggen: Probeer het maar eens! Als je je rechteroog dicht doet en je 
probeert over je rechterschouder te kijken zal je meteen merken dat je 
neus in de weg zit. Hetzelfde geldt natuurlijk voor het linkeroog en 
linkerschouder. 
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Ovengebakken aardappelen en vergeten groenten 
 

 

Ingrediënten 

¶ 2 grote aardappelen 

¶ 1 pastinaak 

¶ ½ Butter nut pompoen 

¶ 2 wortelen 

¶ 2 rode ajuinen 

¶ kruiden: laurier, tijm, rozemarijn,... 

¶ 2 teentjes look 

¶ citroen 

¶ 3-4 eetlepels olijfolie 

¶ peper en zout 

¶ Recept 

¶ Verwarm de oven voor op 180°C. 

¶ Was de groenten. 

¶ Snijd de ajuinen in twee. Plet de look grof. Snijd de andere groenten en 

aardappelen in stukken van ongeveer dezelfde grootte.  

¶ Meng de olijfolie in een kommetje met peper en zout. 

¶ Doe de groenten, look, ajuin en aardappelen in een grote ovenschotel. 

Giet de olijfolie erover en meng. 

¶ Leg er de kruiden (laurier, tijm, rozemarijn,...) en een paar schijfjes 

citroen op. Kruid eventueel nog af met grof zout. 

¶ Rooster de groenten in de voorverwarmde oven. Afhankelijk van de 

grootte duurt het 30 tot 45 minuten. Check of de groenten gaar zijn 

door er met een vork in te prikken. 

¶ Haal uit de oven en serveer met een lekker stukje vlees of vis. 

Smakelijk, Liliane 
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 Ik ben nog fit van lijf en verstand 
 

Wel wat artrose in mijn heup en mijn knie.  
Als ik me buk, is het net of ik sterretjes zie.  

Mijn pols is iets te snel, mijn bloeddruk wat te hoog.  
Maar ik ben nog fantastisch goed ... zo op ôt oog.  

 
Mijn geheugen is ook niet meer zoals het was  

en ik ben weer vergeten wat ik gisteren nog las.  
Ook heb ik wat last met mijn ogen  

en mijn rug raakt meer en meer gebogen.  
De adem is wat korter, mijn keel vaak erg droog.  

Maar ik ben nog fantastisch ... zo op 't oog.  
 

Is het leven niet mooi, het gaat zo snel voorbij,  
als ik kijk naar de foto's, over vroeger van mij.  

Dan denk ik terug aan mijn jeugdige jaren.  
Wilde ik een jas, dan moest ik heel lang sparen.  

Ik ging fietsen en wandelen, overal heen,  
en ik kende geen moeheid, zo het scheen.  

Nu ik ouder word, draag ik vaak blauw, grijs of zwart  
en ik loop heel langzaam, vanwege mijn hart.  

Doe het maar op uw gemak, zei de cardioloog.  
U bent nog fantastisch ... zo op ôt oog.  

 
De ouderdom is goud, ja begrijp me wel.  

Als ik niet kan slapen en dan tot honderd tel.  
Dan twijfel ik, denk ik of dat wel waar is  

en of dat beeld van goud niet een beetje raar is.  
U weet dus wat ik met die twijfel bedoel.  

Trek niets in twijfel, zei de pedagoog.  
U bent nog fantastisch goed ... zo op 't oog.  

 
Wel gaat alles wat traag.  

Heb na 't eten wat last van mijn maag.  
Maar ik wil niet zeuren, want 't mag,  
dat is heel gewoon op je oude dag.  

Aanvaard het rustig zei de psycholoog.  
U bent nog fantastisch goed ... zo op ôt oog. 

 
Annie M.G. Schmidt 
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Agenda 2021 

Zal afhangen van de coronamaatregelen 

 

KALENDER 

maandag van 13.00 tot 16.00 uur 

maandag van 13.00 tot 16.00 uur 

maandag van 13.00 tot 16.00 uur  

dinsdag van 13.00 tot 16.00 uur 

woensdag van 13.00 tot 16.00 uur 

woensdag van 19.00 tot 22.00 uur 

donderdag van 09.00 tot 12.00 uur 

donderdag van 13.00 tot 16.00 uur 

donderdag van 19.00 tot 22.00 uur 

donderdag van 13.00 tot 16.00 uur 

vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur 

vrijdag van 19.00 tot 22.00 uur 

in onderlinge afspraak 

 

Boetseren gevorderden 

weven 

fotografie 

kantklossen 

bloemschikken groep 2 (**) 

boetseren-pottenbakken 

schilderen 

kantklossen 

zelfs onze kleding maken 

handwerkgroep (**) 

bloemschikken groep 1 (*) 

bloemschikken groep 3 (**) 

cursussen, toneel 

 

  

 

*  Om de 14 dagen 

**  maandelijks  
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Kindercrea van takken slang maken 

Wat heb je nodig: 

Zoek in het bos of tuin een paar grillige takken, verf, knopen. 

Verf je takken naar eigen smaak, heb je een gespleten tak kan je de 

voorkant  zo schilderen dat er een bek ontstaat. Schilder dan een oog of 

plak er een knoop op dat als oog dienst doet. 

Laat je fantasie de vrije loop. 

 

                                  

                                                                                

 

 

Veel knutselplezier Liliane 
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Herfstmand 

 

 

 

Dit heb je nodig: 
o steekschuim  
o wijde mand bekleed met plastic 
o Bijvoorbeeld takken van olijfwilg, klimop, hulst, bamboe, druif, blauweregen, 

hortensiabloemen, bloemen van de kattenstaartamarant ,takken met 

rozenbottels, pluimen van struisriet en lampenpoetsergras . 
 

 

1. Gebruik nieuwe blokken steekschuim, snijd ze op maat en laat ze zich in een 

emmer met water volzuigen. Duw de blokken niet onder water, want dan 

komt er lucht in. 

2. Vul de mand met het natte steekschuim, snijd het zo nodig nog wat bij. Laat 

het wel iets boven de mand uitsteken, zodat er ook materiaal in de zijkanten 

gestoken kan worden.  

3. Begin met het groen, snijd de stelen op gelijke lengte af en verdeel ze 

gelijkmatig. Gebruik ook veel groen langs de zijkanten, zodat het ruim over 

de mand hangt.  

4. Steek de donkerrode bloemen van de kattenstaartamarant tussen het groen 

en daarna de rozenbotteltjes, zodat het rood goed verdeeld is. 

5. Vervolgens zijn de hortensiaôs aan de beurt. Vul ze aan met de pluimen van 

het siergras. 

Veel plezier 
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POLDERHART  

 

Letterlijk een hart voor de mensen van de polder want door solidariteit 

proberen wij het verschil te maken voor gezinnen in kans armoede. 

En als we allemaal meewerken kunnen we hierin het verschil maken.  

Dan zie je de sterkte van een sociaal initiatief! 

RUILWINKEL POLDERHART WIL KINDEREN IN NOOD HELPEN EN 

OPENT OP 4 FEBRUARI 2015 

Polderhart ontstond in het hart en het hoofd van Anja Imbert en Annick 

Kersten. Zij waren al een tijdje bezig met de problematiek  van verdoken 

armoede in de polder . 

Zij deden vrijwilligerswerk in de school en merkten dat ook bij een aantal 

kinderen. Zo groeide het idee om in het voormalige postgebouw een 

ruilwinkel te starten dankzij de steun van het district, die de huur op zich 

nam. 

Samen met 18 vrijwilligers maakten ze daar een enorm succes van. Het 

was een centrale plaats waar spullen konden geruild worden. Wie het 

financieel niet breed had kon in de ruilwinkel spullen vinden voor babyôs, 

kinderen en jongeren tot 16 jaar.  

Wie iets binnenbracht kreeg in ruil jetons die daar konden geruild worden 

voor iets anders. Het OCMW, Kind en Gezin en de zorgjuffen uit de 

basisscholen kennen de polder. Wanneer zij wisten dat een gezin het wat 

moeilijker had kreeg het via Anja en Annick jetons, die in het Polderhart 

omgeruild konden worden voor de zo broodnodige dingen. Iedereen kon er 

vrijblijvend kinderspullen komen ruilen. Het was een doel om armoede te 

lijf te gaan en tegelijkertijd een project met een belangrijke ecologische 

meerwaarde: kinderspullen kregen een tweede leven en mensen werden 

geholpen. Polderhart werd dan ook een begrip in de polder en daarbuiten. 
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SUPER GEWOON! 

BEDANKT AAN ALLE 

VRIJWILLIGERS MET EEN 

GROOT HART OP DE JUISTE 

PLAATS DIE ZICH HIER 

TENVOLLE VOOR INGEZET HEBBEN. 

 

HET WAS EEN PLAATS VAN ONTMOETING 

EEN PLAATS VAN HULP AAN DE MEDEMENS 

EEN PLAATS VAN SOLIDARITEIT 

EN DAT IS ZO MOOI! 

 

Spijtig genoeg kwam aan dit supermooie initiatief een einde door 

huuropzegging van het contract omdat het postgebouw verkocht werd.... 

normaal moesten ze de ruilwinkel stoppen in oktober 2017 maar omdat er 

geen andere plaats aangeboden werd, is de winkel nog tot maart 2018 

open gebleven. Er werden verschillende voorstellen gedaan voor een 

andere ruimte bv de oude berenschool, containerwoning, bomenbank, de 

kerk en een sociale woning in de wijk nabij het postgebouw.... Niets was er 

beschikbaar. 

MAAR POLDERHART BLIJFT BESTAAN !!!! 
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HET GROTE HART, 

DE HELPENDE HAND VOOR DE MEDEMENS, 

DE SOLIDARITEIT LEEFT NOG ALTIJD  VOORT....... 

HET SOCIAAL MELDPUNT POLDERHART  IS ZO ONTSTAAN! 

Hulp aan de medemens is en blijft broodnodig. 

Wij zijn nu een sociaal meldpunt in Berendrecht-Zandvliet en Lillo. 

Na jaren van inzet vanuit haar hart gaf Anja de fakkel door aan mij, Frie 

Groffen. Ik stapte graag mee in het team om samen met Annick dit mooie, 

sociale project mee te ondersteunen want solidariteit en steun voor onze 

medebewoners in de polder, dat is onze belangrijkste drijfveer. 

VAN HART TOT HART VOOR IEDEREEN! 

We zijn samen met dokters, OCMW en scholen een eerste contactpunt 

voor mensen in crisissituaties. Door beroep te doen op jullie solidariteit 

kunnen we helpen. Want door solidariteit proberen wij het verschil te 

maken voor gezinnen in Kans armoede. 
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Kinderen moeten zich in de best mogelijke situatie kunnen ontwikkelen. 

Vrijetijdsbesteding, spelen en school zijn hierin belangrijk. 

Via solidariteit kunnen we samen het verschil maken voor kinderen die in 

een moeilijke (financiële) situatie leven. Dit kan gaan van ontspanning tot 

medische kosten bv een bril tot schoolbenodigdheden....., alles in 

samenspraak met scholen, dokters, sociaal assistente en/of OCMW. 

Kortom het hele sociale netwerk. 

ALS WE ALLEMAAL SAMENWERKEN, KUNNEN WE HIERIN EEN 

VERSCHIL MAKEN. 

Onze sociale acties: 

¶ òSint voor ieder kindò, want ieder kind verdient een bezoekje van de 
Heilige man 

¶ òKerstactieò, inzameling van voeding en verzorging, cadeautjes en 
sponsoring van enkele feestmaaltijden door donatie 

¶ òSnoepzakjesverkoopò op de pompoenfeesten, hiermee kunnen 
enkele kinderen aan  vrijetijdsbesteding doen (vb scouts, voetbal.....) 

¶ Kleding- en voedselinzamelingen in noodsituaties 

¶ GOôTAK campus Stabroek: alle kansen krijgen in het onderwijs is 
belangrijk om de vaak vicieuze cirkel van armoede te doorbreken 
  #kinderenmogennooitdedupezijn 

¶ Bezoek aan eenzamen met een kaartje en een wens gelezen door 
kinderen  
 

   
¶ En dan nu de coronacrisis, die ons allemaal zo hard treft: eerst en 

vooral op gebied van gezondheid, ons sociaal leven, financieel, op 
werkgebied..... ook daar probeerden we ons steentje bij te dragen 
door concrete hulp te bieden: boodschappen, voedselhulp, 
mondmaskers, kledij, bedanking aan alle zorg, attentie voor de 
ouderen, een bloempje voor een speciale gelegenheid, een 
cadeautje voor speciale mamaôs, laptops: gekregen van bedrijven en 
particulieren en klaargemaakt door Kristof van Polder PC voor 
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kinderen om hun schoolwerk te kunnen maken......  
 

           

 

 En bij deze geven we ook de goede raad:  

 zorg goed voor jezelf en de anderen en blijf gezond, 

 maar heb je ons nodig , laat het gerust weten.  

 

LANGS DEZE WEG WILLEN WE IEDEREEN BEDANKEN VOOR JULLIE 

HARTVERWAMENDE REACTIES OP ONZE INZAMELINGEN, VOOR DE 

FINANCIELE STEUN VAN VELEN, VOOR HET MEEDENKEN, HET 

INLEVEN, DE GESPREKKEN AAN DE DEUR...... KORTOM VOOR AL 

JULLIE SOLIDARITEIT! 

 

 

Samen maken we het verschil! 

Samen zijn we sterk! Samen zijn we Polderhart! 

 

Frie Groffen 
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sudoku 

 
 
Hieronder vind je de oplossing van de sudoku uit Blidscap 174 
 

5 9 8 1 6 7 4 3 2 

3 6 1 4 8 2 9 7 5 

7 2 4 3 5 9 6 1 8 

6 8 3 9 4 5 7 2 1 

2 5 9 7 1 6 8 4 3 

4 1 7 2 3 8 5 9 6 

1 3 5 8 7 4 2 6 9 

9 4 6 5 2 1 3 8 7 

8 7 2 6 9 3 1 5 4 

 
      De nieuwe opgave: 175 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 9   2   5  

4  5    1  3 

         

9   4  5   2 

 6   8   4  

8   3  7   9 

         

3  7    6  4 

 4   5   8  
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Buitenmolen helemaal klaar voor jubileumjaar 

BERENDRECHT ï In 2022 bestaat de Berendrechtse Buitenmolen 200 
jaar en dat zal feestelijk gevierd worden. Maar ook dit jaar wordt er al aan 
de aantrekkelijkheid van het monument gewerkt. Met financiële steun van 
het district zorgde molenaar Jorn Van de Cloot voor nieuwe 
feestvlaggetjes, infopanelen en een trage wegenbordje. Districtsschepen 
Rudi Sempels, de dames van Blidscap en helpende hand Pieter Linders 
kwamen dit alles mee inhuldigen. 

 
Erna Breens, Maria Mees, Rudi Sempels, Ann Lameir (vrouw Jorn), 

Rita Van Den Bergh, Jorn Van de Cloot en Pieter Linders. 

In 2022 bestaat de Buitenmolen 200 jaar en dat laten molenaar Jorn Van 
de Cloot, buurman Pieter Linders en districtsschepen, Rudi Sempels, niet 
zomaar passeren. 
Pieter Linders wil niet wachten tot 2022, maar wil de Buitenmolen nu al in 
de spotlights zetten. ñVia projectsubsidies van het district hebben de 
vrouwen van Blidscap de mooie vlaggetjes kunnen maken die nu in de 
molen hangen. 
Niet alleen Blidscap helpt een handje mee, ook de Koninklijke 
Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder is erbij betrokken. Molenaar 
Jorn: ñOp en rond de Buitenmolen staan infopanelen over alle verdwenen 
molens van het district. De Heemkundige Kring is in het archief gedoken 
om prachtige fotoôs van die molens op de infopanelen te zetten.ò 
Districtsschepen, Rudi Sempels (N-VA), is nu al trots op wat er staat en 
komt. ñVanuit het district proberen we alles mee te ondersteunen en van 
budget te voorzienò. 
Rond de paasperiode 2022 wordt er een groot feest aan en rond de molen 
gepland. De molenwandeling langs alle verdwenen molens van het district 
zal ook mee in het feestpakket zitten. 
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De Buitenmolen (ook bekend als de Westmolen of Westmolengeest) in het 
stadsdeel Berendrecht-Zandvliet-Lillo van de Belgische stad Antwerpen is 
een windkorenmolen.  

Hij werd in 1822 door de aannemer Jacob Royers opgetrokken uit Boomse 
bakstenen op de Westmolengeest bij de Zandvlietsesteenweg in 
Berendrecht.  

In 1936 werd de molen uitgerust met een dieselmotor met maalstenen.  

Tot 1947 was de molen in bedrijf. Na jaren van verval is de molen  

 In 1980 verkocht aan Antoon Verbraak, die hem volledig wilde 
restaureren. In 1989 werd de kap gerestaureerd, en in 1996 was de molen 
weer maalvaardig. De werkzaamheden werden uitgevoerd door de 
gebroeders Adriaens uit Weert in Nederland aan de hand van een ontwerp 
van architect Gevers uit Kasterlee Bakker Antoon Verbraak. 

Sinds 1996 werd er tot het plotse overlijden van Toon Verbraak in 1998 
weer gemalen.  

In 2003 en 2004 maalde vrijwillige molenaar M. Jordan graan voor 
diervoeder en consumptie.  

Op 17 mei 2015 werd er door de Nederlandse Robert Van't Geloof uit 
Hendrik-Ido-Ambacht gedraaid, zonder zeilen en zonder windborden.  

Op 25 mei 2015 is er voor het eerst sinds jaren weer gemalen. 

De molen is sinds 6 november 1981 een beschermd monument 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Berendrecht-Zandvliet-Lillo
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Antwerpen_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Korenmolen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dieselmotor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maalkoppel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Weert_(gemeente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasterlee
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